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Scientology wint: Belgische rechtbank verwerpt alle aanklachten tegen
de Scientology Kerk

De Scientology Kerk van Belgié en Scientologen van over heel de wereld zijn
tevreden met de beslissing van de 69ste Kamer van de Correctionele Rechtbank van
Brussel, omdat ze de de fundamentele mensenrechten van de Kerk en haar leden
erkent. De rechter verwerpt definitief alle tendentieuze tenlasteleggingen aan het adres
van de Belgische kerk en haar vertegenwoordigers.

Hiermee zet ze ook een punt achter 18 jaar religieuze discriminatie, aangewakkerd
door onderzoeksacties die door de procureur in deze zaak te kwader trouw zijn
uitgevoerd. Uit de beslissing blijkt duidelijk dat de feiten de gekleurde kijk van de
procureur op de religie, de Kerk en haar leden, niet ondersteunen. De rechtspraak en
de wet hebben de bovenhand gevoerd in Belgié.

De rechtbank heeft dezelfde onmiskenbare conclusie getrokken als het Hoogste
gerechtshof in Itali€, het Verenigd Koninkrijk en Spanje als ook juridische en
administratieve instellingen in vele landen: dat Scientology een religie is en daarom
net als alle andere religies behandeld moet worden volgens de Belgische wet en de
internationale verdragen over de mensenrechten.

De Scientology Kerk, opgericht in 1954, heeft miljoenen leden in meer dan 180
landen. In Belgi€ werd ze voor het eerst opgericht in 1974. Scientology steunt talloze
sociale verbeteringscampagnes. Dit zijn voornamelijk de drugpreventie campagne, een
campagne voor het bekendmaken van morele waarden die van belang zijn voor het
individu en zijn familie, mensenrechteneducatieprogramma’s, alfabetisering-
campagnes, en acties om een einde te maken aan psychiatrisch misbruik.





